
Ontmoeting in Muziek en Bewustzijn
❖ Luisterliederen ❖ Fingerstyle gitaarmuziek

❖ Meezingmogelijkheden ❖ Verstillling ❖ Gesprek

Mijn naam is Rudolf Goedhart
Gitaar en zang vormen mijn grote passie

In deze transformatieve tijd ben ik songs gaan maken over:

� ❖ De kracht van gevoel en verlangen
❖ Kwantumfysica en creatiekracht

❖ Verbinding en vertrouwen



             

Sinds 2007 maak ik mijn droom waar: Een zelfbedacht 
beroep waarin ik verbinding en plezier kan creëren door 
middel van muziek en vertellen.
Mijn leven lang heb ik een weten dat er een grote kracht 
in ieder van ons schuilt, alleen is dit vaak weggestopt door 
gewoontes, angst en onwetendheid.
Zelfonderzoek en het zetten van nieuwe stappen 
brachten mij in een totaal andere wereld.
Ik vind het van groot belang om dat wat ik diep van 
binnen voel in de wereld te zetten.
Naast de tegenwerkingen, ontmoet ik telkens 
bijzondere tekens op mijn pad. 
Hierover vertel ik tijdens het concert.

Mijn liederen gaan over de grote scheppingskracht die in ieder van ons aanwezig is.
Ik speel afwisselend op 3 verschillende gitaren; een feest van mooie gitaarklanken.
Er is een moment van verstilling rond klankschalen en stem.

Verder zijn er bijzondere percussie-instrumentjes waarmee een gezamenlijke ritme-sessie 
kan worden gecreëerd.
In deze muzikale ontmoeting is ruimte voor samenspraak en zelfonderzoek.

❖  Breng een aantal mensen samen 
en ik kom spelen bij jou thuis 

❖ Ook zaaloptredens

Voor informatie en boekingen: Telefoon: 06-42416148 
Email: rudolfgoed@kpnplanet.nl • Website: www.rudolfgoedhart.nl

 
 

Enkele reacties: 
“Ik heb genoten van je teksten, je gitaarmuziek en zang en de 
openheid waarmee je sprak over jouw leven. Fantastisch wat je 
doet en hoe je het doet. Ik wens je veel succes met jouw missie.”

                                                                               Ad Broere 

“Een heerlijke rustgevende muzikale avond. Verrassend en sfeer-
volle gitaarmuziek na de klankschalensessie en nummers om in 
mee te zingen.” Marcellino Di Logos

“Een prachtige avond. Kippenvel bij het vertaalde “Imagine”.
Marleen van Koeveringe 

“Ik herinner je graag aan mijn wens, een cd.”

“Gevoelig, puur èn met heerlijke humor weet Rudolf hart en ziel
 te verwarmen. Wat een fi jne belevenis!” Saskia de Boer




